
Bronnen in overvloed 
 

Lange tijd zeer toegewijd…., de vrouwen. 

Haar werken en haar zorgen 

talenten vaak verborgen. 

Voorheen was er geen kans voor haar 

In tijd en rol gevangen 

mocht zij in haar verlangen 

haar vrijheid gaan bevechten 

gelijkheid, mensenrechten. 

 

Zij stonden op…, de vrouwen. 

Vertelden hun verhalen 

in luister en in talen. 

Ze trokken weg en namen mee 

haar geestkracht uit verleden 

opnieuw een pad betreden. 

Het juk van de onmacht afgedaan 

de tijd was daar om op te staan. 

 

Haar dochters, jonge vrouwen… 

kunnen gaan verder bouwen 

op fundamenten vast gelegd, 

haar moeders strijd: gelijk en recht. 

Zij vinden nu haar eigen weg 

op eigen kracht 

ontplooiing brengt tot leven 

het erfgoed doorgegeven. 

 

Zij weten het nu zeker…, de vrouwen. 

En nemen verantwoordelijkheid, 

bevrijd van angst, onzekerheid 

komen ze op voor gerechtigheid. 

Zij zoeken vast grond 

voor vrouwen hier en wereldwijd 

vinden haar bronnen in overvloed 

de tijd van oogst breekt aan, ’t is goed. 

Bevrijd!  


